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Belangrijke data … 
 

ZONDAG 14 JANUARI Finaletocht Walk2Gether 2023 te Grobbendonk 

WOENSDAG 21 FEBRUARI Uilentrektochtje in Bouwel  

ZONDAG 25 FEBRUARI Natuurvrienden Zoersel – W2G-tocht en gratis wandeling 

 in Sint-Antonius-Zoersel 

ZATERDAG 02 MAART Ledenfeest te Grobbendonk 

ZATERDAG 09 MAART Sint-Michielsstappers – W2G-tocht + gratis wandeling 

 in St-Job-in-‘t-Goor 

ZONDAG 07 APRIL Sint-Jansstappers – W2G-tocht te Essen 

 

ZONDAG 14 APRIL 

44e Internationale. Wandeltocht – W2G-tocht te Broechem 
 

 

Inschrijving ledenfeest vóór 16/02/2024 (MET Inschrijvingsstrookje) 

Inschrijven Meerdaagse reis naar de Veluwe vanaf maandag 15/01/2024 (ALLEEN telefonisch) 
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Wsv De Ranstuilen vzw 
 
Aangesloten bij: 
Wandelsport Vlaanderen vzw 
onder het lidnummer 1017 
 

Lidgeld 
1 persoon 18,00 euro 

           + 15 euro voor elk ander lid 

uit hetzelfde gezin 
 

Bankrelaties 
FORTIS BE30 0010 9881 7111 
 

Parcoursverantwoordelijken: 
Danny Vanparrys 

Adressen, telefoonnummers en E-Mail 
 

Voorzitter: 
Vorstjensweg 15A – 2520 Broechem 
03/485 60 68 
christel_janbroers@hotmail.com 
 

Penningmeester: 
Xavierlaan 7, 2960 Brecht  
0476/68 21 39 
Tapas13@hotmail.be 
 

Secretaris: 
Xavierlaan 7, 2960 Brecht  
0476/68 21 39 
Tapas13@hotmail.be 
 

Redactie: 
Kerkstraat 58A bus 4, 2240 Massenhoven 
03/484 59 07 (na 19u00) 
0475/29 12 09 
kris.kras@skynet.be 
 

Website 
www.ranstuilen.be 

Het bestuur in beeld… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlnr boven: Irène Kreydt, Kris Mariën, Tania Matthyssen, Patrick Braem, Christel Janbroers, 

Partick Melis, Marc Peeters en Danny Vanparrys,  

Vlnr onder: Sonja Mariën, Karin Labens en Daisy Buyle 

Ontbreken: Fien Deckers en Walter Wuyts 

mailto:christel_janbroers@hotmail.com
mailto:Tapas13@hotmail.be
mailto:Tapas13@hotmail.be
mailto:kris.kras@skynet.be
http://www.ranstuilen.be/
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Woord van uw voorzitter… 
 

 

 

Beste Uiltjes, 

 

Het einde van 2023 is alweer in zicht. We hebben vaak het gevoel dat de tijd 

voorbijvliegt. Voor sommigen is het goed, dat ze 2023 achter zich kunnen laten. 

Het was misschien voor enkele onder ons een jaar met een bittere nasmaak, een 

jaar met veel te veel beslommeringen, een jaar dat men zo snel mogelijk wil vergeten. Voor anderen was het dan 

weer een spetterend jaar, een jaar met niet al te veel hindernissen, een jaar waarin alles op en top meeviel.  

Wat 2024 gaat brengen, weet niemand! We kunnen alleen maar hopen dat het voor ieder een fijn jaar wordt, met 

een goede gezondheid en dan volgt de rest vanzelf.  

 

Een nieuw jaar brengt ook wat veranderingen met zich mee. Zo zullen in de toekomst de “superaanbiedingen” 

vervangen worden door “gratis wandeling”. Hoe dit in zijn werk gaat, lezen jullie even verder in dit clubblad. 

De reden van deze ommezwaai ligt voor de hand. De penningmeester wordt ontlast en wij spelen kort op de bal 

met het kiezen van busreizen of gratis wandelingen. 

 

Bij een nieuw jaar hoort ook het kiezen van een vakantiebestemming. We maken het jullie gemakkelijk met de 

keuze. In september trekken we naar de Veluwe. Een wandelvakantie op maat voor onze leden. Kleine 

afstanden, grote afstanden, wat cultuur, we hebben het allemaal verwerkt in het programma. We zijn alvast 

benieuwd wie zich hiervoor zal inschrijven. Bij inschrijving ook graag vermelden of jullie eventueel passagiers 

mee willen nemen, kwestie van de mensen zonder vervoer ook een kans te geven om mee te reizen.  

 

Dit voorwoord schrijf ik, daags na onze wandeltocht. Wat was dat!!!! Een zon die scheen, zachte temperaturen, 

het leek wel lente!!!! Er vonden heel wat wandelaars de weg naar Oelegem. En ongelooflijk maar waar, wel 4 

bussen wrongen zich door de smalle Venusstraat. Menig Oelegemnaar was de wanhoop nabij, want ze konden 

noch parkeren, noch passeren. Door dit onverhoopt succes werd iedereen “verplicht” onbewust een tandje bij te 

steken. Zowel de rustpost in Massenhoven als de vertrek- aankomstzaal in Oelegem kenden een overdrukke 

werkdag.  

 

Aan allen die hieraan hebben meegewerkt ... 

Merci….Bedankt….Van harte bedankt!!!! 
 

Jullie hebben de benen van onder jullie lijf gelopen. 

Ook niet te vergeten de 102 Ranstuilen die ons al wandelend kwamen steunen. 

Als we het aantal deelnemers op onze twee tochten bekijken, dan mogen we zeker niet klagen.  

 

Veel tijd om uit te blazen hebben we echter niet. Daags na de tocht, zijn we alweer in volle voorbereiding voor 

de finaletocht van zondag, 14 januari 2024. Hopelijk mogen we jullie ook hier in groten getale ontmoeten om te 

wandelen en om mekaar nieuwjaar te wensen ... het werk wordt deze keer door de 7 wandelclubs gedragen. 

 

Voor het eerste kwartaal hebben we 2 “gratis wandelingen” voorzien. We blijven dicht bij huis en willen ook de 

W2G clubs steunen met onze aanwezigheid. 

En voor de langeafstandswandelaars is er op zaterdag, 30 maart de Antwerpse Kempentrail. Organisator van 

dienst zijn de Natuurvrienden, de overige W2G clubs helpen ook hier weer een handje. 4 afstanden worden 

aangeboden, behalve  de 25, 25 en 55km zal er ook 15km aangeboden worden. Zo worden trails in de toekomst 

voor iedereen toegankelijk. Dat deze trail in tegenstelling tot de eerste editie in Merksem, iets groener zal zijn, 

moet ik jullie niet vertellen. Deze groene gemeente in de Antwerpse Kempen heeft heel wat te bieden. Het 

kasteel van Renesse zal fungeren als laatste bevoorradingszone voor alle afstanden. Om de laatste kilometers 

vlot te stappen, zal er ook nog wat muziekvoorziening zijn …. Vergeet niet om tijdig in te schrijven via 

www.antwerpsekempentrail.be 

 

 

http://www.antwerpsekempentrail.be/
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Het einde van het jaar betekent ook nog wat gezelligheid aan tochten: Jenevertocht, kersttocht, 

smoutebollentocht, wafelentocht, eindejaarstocht….Mijn keuze zal iets bewuster worden, want ik hou 

ontzettend van deze sfeer.  

Aan alle nieuwe leden, welkom in onze club. Als je me ziet…maak jullie bekend ! Aan alle “anciens”, tot op 

een of andere wandeling. 

Fijne feestdagen, geniet met alle dierbaren om je heen en koester wat je liefhebt. 

 

Christel 
 

 
 

Sfeerbeelden Uilentocht 2023… 
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Oproep tot nieuwe bestuursleden 
WSV De Ranstuilen vzw 
 

Beste clublid, 
 

WSV De Ranstuilen vzw werd in 1980 opgericht. Wij zijn een wandelclub waar het leuk 

is om te zijn en waar je in een ontspannen sfeer aan wandelsport kan doen.  
 

We hebben dan ook ambitie. We willen een unieke club zijn, met een grote 

verscheidenheid aan leeftijden en genders. 

We hebben in ons 44-jarig bestaan een sterke groei gezien, tot wel meer dan 300 leden. 
 

WSV De Ranstuilen vzw is ontstaan dankzij het vele vrijwilligerswerk, waarbij het 

bestuursorgaan en de werkende leden zich belangeloos inzetten. 

Om de goede werking en het voortbestaan van de club te garanderen, zijn we op zoek 

naar nieuwe bestuursleden.  
 

Volgende functies zijn vacant: 

•  Voorzitter  

•  Secretaris 

•  Parcourmeester(s) 

•  Redacteur / Redactrice 

•  Beheerder(ster) van de Website 

•  Beheerder Voorraad / Stock 
 

Ook zoeken we nog werkende leden ter ondersteuning van het huidig bestuursorgaan 

zodat het takenpakket ontlast kan worden. 
 

Ben je bereid de club te steunen, maar niet als bestuurslid of werkend lid, dan kan dit 

zeker ook, denk hierbij aan helpende handen bij onze eigen organisaties. 

Durf jij deze uitdaging aan, laat dan al gerust een reactie aan één van onze huidige 

bestuursleden.  
 

Verdere inlichtingen zullen op de openbare vergadering van 09/02/2024 gegeven 

worden. Deze zal doorgaan in De Refter van School GBS de Driehoek - 

Schildesteenweg 12, 2520 Oelegem om 20h00. 
 

Ik kijk uit naar jullie reacties. 
 

Met sportieve groet, 
 

Christel Janbroers 

Voorzitter WSV De Ranstuilen vzw 
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Reizen om te wandelen … 
 
Vanaf 2024 gaan we, zoals je kan lezen op pagina 16 van 
start met een nieuw initiatief. 
De superaanbiedingen worden ingeruild voor ‘Gratis 
wandelingen’. 
 
Voor de  eerste ‘gratis wandeling’ trekken we op  zondag 
25 februari 2024 naar Sint-Antonius-Zoersel.  De 
Natuurvrienden Zoersel richten dan hun Trappistentocht in.  
Starten kan hier tussen 07.00u en 15.00u vanuit de 
Gemeenteschool Beuk  en Noot gelegen aan Ter Beuken 1 
te Sint-Antonius-Zoersel.   

Hier kan je kiezen voor een afstand van 6, 12, 16,2 (10 miles van Zoersel), 21, 30 en of 42km.  Deze wandeling 
is eveneens een Walk2Gethertocht. 
 
Over Zoersel en de streek gaan we hier niet uitweiden want volgens mij weet iedereen wel dat we dan in de 
Kempen zijn en kent iedereen deze streek wel. 
 
Maar omdat de wandeling wordt georganiseerd vanuit Sint-Antonius geven we hieronder toch even een korte 
geschiedenis van deze deelgemeente mee. 
 
Sint-Antonius was vroeger beter bekend onder de oude naam Juxschot. In tegenstelling tot vandaag was Sint-
Antonius (Juxschot) vroeger een gehucht. Het werd voor het eerst vermeld in 1443. De twee delen van deze 
naam zijn als volgt te verklaren: 

• Schot betekent een verzamelplaats voor dieren. Het was een omheinde plaats waar de dieren, die vrij 
rondliepen op de gemeenschappelijke heiden, 's avonds verzameld werden. 

• Juk zou de verkorting kunnen zijn van jukdieren, zoals ossen, koeien en ezels 
Juxschot wil dus zoveel zeggen als "beschutte plaats voor vee".  
 
Tot 1750 bestond het gehucht uit niet meer dan enkele boerderijen en woonden er minder dan 100 inwoners. Zij 
hadden zich gevestigd op het kruispunt van de oude wegen Antwerpen-Turnhout en Lier-Breda. Later veranderde 
de naam naar Sint-Antonius-Brecht, als onderdeel van de uitgestrekte gemeente Brecht.  
Pas na 1750, op het ogenblik dat de weg Antwerpen-Turnhout verhard werd, begon Sint-Antonius te groeien. In 
1802 telde Sint-Antonius 180 inwoners, enkele kleine winkels en herbergen. Geleidelijk groeide Sint-Antonius 
verder uit langs de verkeersas Antwerpen-Turnhout. Na de Tweede Wereldoorlog, rond 1950, groeide het aantal 
inwoners snel. 
Op 1 januari 1977 werd Sint-Antonius afgesplitst van Brecht en bij Zoersel gevoegd.  
 
De oudste vermelding van de Sint-Antoniuskapel van Juxschot dateert van 1492. 
Op kerkelijk gebied behoorde Sint-Antonius-Brecht tot de Sint-Michielsparochie 
van Brecht, vermoedelijk in de 13e eeuw opgericht door de Hertog van Brabant. 
Het behoorde tot het Bisdom Kamerijk in de aartsdekenij Antwerpen. 
De parochie Sint-Antonius bleef lang sterk afhankelijk van de moederparochie 
Sint-Michiels in Brecht. Zo moesten tot in 1700 alle doopsels, huwelijken en 
begrafenissen in Brecht plaatsvinden. In 1842 werd de parochie zelfstandig. De 
namen van de kapelanen zijn sindsdien allemaal bekend. 
 
Enkele jaren later, van 1850 tot 1854, werd een grotere Sint-Antoniuskerk 
gebouwd in neogotische stijl. De kerk werd al gauw te klein, dus werd in 1905 
gestart met verbouwingen. Ook daarna veranderde het kerkgebouw nog 
verschillende keren. 
Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vernietigde het Belgische 
leger uit strategische overwegingen het kerktorentje. De huidige toren dateert van 
1924. In 1948 werd het hekken voor de kerk verwijderd en aan de pastorij 
geplaatst. Ook het oude kerkhof moest verdwijnen. In 1979/80 werd de kerk 
nogmaals grondig verbouwd en gerestaureerd. 
 

 
 

Gratis wandelingen 

 


